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Zondag trappen we het nieuwe kerkelijk 
seizoen af met een feestelijke startzondag. Met 
dezelfde opzet als vorig jaar: Een Kliederkerk 
voor families, die start om half tien. En een 
parallel programma voor de rest van de 
gemeente, dat start om half tien met 
koffie/thee en ontmoeting en een klein 
programma, en om 10 uur de start van de 
eerste helft van de dienst. De opzet hiervan 
ziet u hieronder; een kort ochtendgebed met 
een psalm. Om half elf sluiten de families aan 
en vertellen we het verhaal van Zacheüs dat de 
families hebben ontdekt met elkaar in de 
activiteiten van de Kliederkerk. Wie is 
Zacheüs? Is hij eigenlijk wel welkom? Waarom 
is Jezus bij hem te gast? We gaan het 
ontdekken, met elkaar. Ben jij/zijn jullie/bent 
u erbij? 
 
Voorganger: ds. Otto Grevink 
Organist: Henk Hoogendoorn 
Viool Willemijn Blok,  
Ouderling: Willie Verhoef 
Diaken: Kees van Eersel 
Lector: Jan Korver 
 
Start Kliederkerk voor families (9:30u) 
Ontmoeting in de kerk (9:30u) 
 
Welkom en mededelingen (10:00u) 
Samenzang: ‘God van hemel, zee en aarde’ 
(lied 210: 1,2) 
Stil gebed, bemoediging en groet: 
Onze hulp verwachten wij van God 
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(allen) en het werk van zijn handen nooit 
loslaat. 
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 
van God onze Vader, van Jezus Christus onze 
Heer, 
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in 
geloof, hoop en liefde. 
(allen) Amen 
 
Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 
(lied 195) 
 
Gebed 
Muziek: ‘Allegretto’ van de Deense componist 
Niels Gade 
 
Psalmgebed: Psalm 33: 

1Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, 
de oprechten moeten Hem loven. 

2Huldig de HEER bij de klank van de lier, 
speel voor Hem op de tiensnarige harp. 

3Zing voor Hem een nieuw lied, 
speel en zing met overgave. 

4Oprecht is het woord van de HEER, 
alles wat Hij doet is betrouwbaar. 

5Hij heeft recht en gerechtigheid lief, 
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld. 

6Door het woord van de HEER is de hemel 
gemaakt, 
door de adem van zijn mond het leger der 
sterren. 

7Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, 
Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. 

8Laat heel de aarde vrezen voor de HEER 
en wie de wereld bewonen Hem duchten, 

9want Hij sprak en het was er, 
Hij gebood en daar stond het. 

10De HEER doet de plannen van volken teniet, 
Hij verijdelt wat naties beramen, 
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11maar het plan van de HEER houdt eeuwig 
stand, 
wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot 
geslacht. 

12Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God 
heeft, 
de natie die Hij verkoos als de zijne. 

13Uit de hemel ziet de HEER omlaag 
en slaat Hij de sterveling gade. 

14Vanaf zijn troon houdt Hij het oog 
op allen die de aarde bewonen. 

15Hij die de harten van allen vormt, 
Hij doorziet al hun daden. 

16Koningen winnen niet door een machtig 
leger, 
brute kracht redt krijgsheren niet. 

17Van geen nut zijn paarden voor de 
overwinning, 
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. 

18Het oog van de HEER rust op wie Hem 
vrezen 
en hopen op zijn trouw: 

9Hij zal hen redden in doodsgevaar, 
bij hongersnood zal Hij hun leven sparen. 

20Wij wachten vol verlangen op de HEER, 
Hij is onze hulp en ons schild. 

21Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

22Schenk ons uw trouw, HEER, 
op U is al onze hoop gevestigd. 
 
Samenzang: Psalm 33 (De nieuwe 
psalmberijming) 
1. Juich voor de Heer om Hem te loven; 
oprechte mensen, huldig Hem. 
Haal uit je hart een lied naar boven; 
leg alle liefde in je stem. 
Zing bij de akkoorden; 
speel met nieuwe woorden; 
zing bij harp en luit. 
Maak de mooiste klanken 
om de Heer de danken; 
zing het vrolijk uit. 
3. Laat wie op aarde wonen beven, 
vol eerbied en ontzag voor God: 
Hij spreekt één woord en er is leven 
en alles staat op zijn gebod. 
Wat de volken samen 
zonder God beramen 
wordt door Hem ontkracht. 
Niets kan Hem beletten 

plannen door te zetten 
die Hij heeft bedacht. 
 
Meditatie 
Samenzang: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ 
(lied 912: 1,2,5,6) 
 
Welkom aan de gezinnen van de Kliederkerk 
Samen zingen: ‘Dank u voor deze nieuwe 
morgen’ (lied 218: 1,3,5) 
 
Verhaal: Lucas 19: 1-10 
Zacheüs wordt gered 

1Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. 2Daar 
woonde een man die Zacheüs heette. Zacheüs 
was het hoofd van de tollenaars, en hij was erg 
rijk. 3Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. 
Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein, 
en er stonden veel mensen om Jezus 
heen. 4Daarom rende Zacheüs een stuk 
vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus 
voorbij zou komen. Op die manier kon hij 
Jezus toch zien. 

5Toen Jezus langs de boom liep, keek hij 
omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar 
beneden! Want ik kom bij jou 
logeren.’ 6Zacheüs kwam meteen naar 
beneden. Hij was blij dat Jezus met hem mee 
naar huis ging. 7Maar de mensen klaagden. Ze 
zeiden: ‘Kijk nou, Jezus logeert bij een dief!’ 

8Toen zei Zacheüs tegen de Heer: ‘Ik beloof 
dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal 
geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, 
dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’ 9Toen 
zei Jezus: ‘Zacheüs, je hoort weer bij het volk 
van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag 
gered. 10Want ik, de Mensenzoon, ben 
gekomen om mensen te redden die verkeerde 
dingen doen.’ 
 
Samen zingen: bijv. ‘Zacheüs’:  
https://www.youtube.com/watch?v=4tsBV6O
GqsI  
Gebeden uit de boom 
 
Samen zingen: ‘Onze Vader’ (lied 1006): 
https://www.youtube.com/watch?v=5sIuIva4V
PY  
Collecte, met muziek: Trio van Joseph 
Gabriël Rheinberger 
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Slotlied: ‘Ik wens jou’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYd
GILes)  
Wegzending en zegen 
Beantwoord met: ‘Masithi Amen’ (lied 872) 
 
Collecte  
1. 2/3 eigen jeugd-1/3 landelijk 
2. Exploitatie 
3. Steuncollecte 
 
Berichten voor de gemeente. 
Bloemen 
Op 1 september gingen de bloemen als groet 
en ter bemoediging naar mw. C. Timmermans. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 364 224 05) 
of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 06 
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com   
 
Nieuwe ledenlijst 
Beste gemeenteleden, 
In samenspraak met de kerkenraad is er 
afgesproken om een nieuwe ledenlijst te 
maken. 
Het laatst uitgegeven boekje is van 2016. 
Ten aanzien van de wet op de privacy voldoen 
we als kerk aan de voorwaarden om een 
nieuwe ledenlijst voor eigen leden te maken. 
Zie hiervoor ook het Kontakt van september. 
De bedoeling is om alleen de naam, 
adresgegevens en telefoonnummer en 
eventueel emailadres te vermelden. 
Het blijft belangrijk om met deze gegevens 
zorgvuldig om te gaan. 

Als u/jij wilt dat er geen adresgegevens 
worden vermeld zal dit gerespecteerd worden 
en dus niet vermeld worden. Dit moet dan wel 
bekend zijn bij de ledenadministratie. 
Tevens is het belangrijk om de gegevens zo 
correct mogelijk te hebben. 
 
In de huidige ledenlijst zoals deze nu wordt 
beheerd staan wellicht ook telefoonnummers 
die niet meer gebruikt worden omdat deze 
gewijzigd zijn naar eventuele mobiele 
nummers. 
Indien U/Jij wil dat ook de mobiele nummers 
geplaatst worden in de ledenlijst is het goed 
om dit door te geven aan de leden 
administratie  
 
In de nieuwe ledenlijst kunnen  
2 telefoonnummers geplaatst worden  
per persoon en 1 emailadres. 
 
Voorstel nu is om tot 1 oktober de juiste gegevens 
aan te leveren bij de ledenadministratie van onze 
kerk. 
Dit kan doorgegeven worden aan Willy Rijksen : 
ledenadministratie@pkndebrug.nl of als er geen 
email is telefonisch 0416-280180 (na 18:00 uur) 
 
Per 1 oktober zal dan een lijst gegenereerd worden 
voor het boekje met de leden. 
We hopen dan dit jaar weer een actuele ledenlijst 
te hebben binnen onze gemeente. 
 
Als er vragen en/of opmerkingen zijn mag u mij 
hiervoor benaderen. 
Ik hoop op uw aller medewerking. 
Jos Dekkers 

Email: jos@dekkersonline.nl 
Telefoonnr.: 06-23180016  
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